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THE CRASH ON ‘t WINKEL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     The plaque to the left holds the names of the B-24 crew-members  
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This booklet was composed by Henk Peters in the name of the “historical association 
Heemcentrum ’t Schoor Udenhout Biezenmortel” on the occasion of the unveiling of a 

photo of Left Waist Gunner 
 

S/Sgt James Lester Evers 

 

on Saturday the 18th of June 2016 by members of his family 
Mr. Charles Evers (nephew of S/Sgt. Evers) and Mr. Darrell Watford. 

 
Photos by Jan Denissen, Henk Peters, Mr. Charles Evers and of the 

 website  coulthart.com/jkhunter.html.     
 
 

If we unintentionally included copyrighted photos or text, please contact us. Our 
publication is free of copyright, as long as you mention the source. 
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Dit digitale boekje werd samengesteld door Henk Peters namens “Stichting 
Heemcentrum ’t Schoor Udenhout Biezenmortel” bij de gelegenheid van het plaatsen 

van de foto van linker boordschutter S/Sgt James Lester Evers  
op zaterdag 18 juni 2016 door zijn familieleden 

Mr. Charles Evers en Mr. Darrell Watford. 
 

De foto’s zijn afkomstig van Jan Denissen, Henk Peters, Mr. Charles Evers en de 
website  coulthart.com/jkhunter.html.     

 
Mochten onbedoeld foto’s of tekst zijn opgenomen, waaraan ons onbekende rechten 
zijn verbonden, dan kan met ons contact opgenomen worden.  
Aan onze publicatie  zijn geen rechten verbonden, mits u deze bron vermeldt. 
 

  

http://www.coulthart.com/jkhunter.html
http://www.coulthart.com/jkhunter.html
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Dit digitale boekje is speciaal samengesteld voor de familie van Staff Sergeant 
James Lester Evers, vandaar dat u naast het Nederlands ook Engelse tekst zult 
aantreffen.  
 
This digital booklet is composed by Henk Peters in memory of Staff Sergeant James 
Lester Evers, so it’s both in Dutch as in English.  
 
Korte levensbeschrijving van James Lester Evers 
Short biography of James Lester Evers         4
    
De plechtigheid in het kapelletje  
The ceremony in the chapel         5 
 
Foto’s tijdens en na de plechtigheid 
Photos during and after the ceremony        9 
 
Krantenartikelen juni  2016 
The Newspapers June 2016                 15 
 
Dodenherdenking op 4 mei 
Remembrance Day on 4 May                  19 
 
Udenhout op Internet = Wiki Udenhout 
Udenhout on internet = Wiki Udenhout       20 
 
Artikel “Oorlogsmonumenten in NP de LDD” door Henk Peters  
Article “War monuments in National Park de Loonse en Drunense Duinen  21 
 
Leesmateriaal van Peter van der Linden 
Reading material by Peter van der Linden      26 
 
Boekje Heemcentrum ’t Schoor van 18 sept. 1996 
Booklet of Heemcentrum ’t Schoor 18th of Sept. 1996    27 
 
Krantenartikelen  september 1996 
The Newspapers September 1996                42 
 
De bemanning van Captain Hunter 
The Hunter crew          45 
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   S/Sgt James Lester Evers 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/Sgt. James Lester Evers was born 22nd of May 1923 in the Eagle Creek 
community of Tallapoosa County, Alabama. James Lester graduated from 
Tallapoosa County High School in Dadeville, Alabama in 1941 and then was 
admitted to Auburn University and was studying engineering before he enlisted. 
 
James was a crew member of captain Hunter’s B-24 Liberator. On 18th of September 
1944 the plane crashed on ‘t Winkel in Biezenmortel. The nine crewmembers that 
lost their lives in the crash were buried on the cemetery at Biezenmortel and were re-
located to the American cemetery in Margraten.  
 
But James Lester’s mother wanted him to be brought home and buried in the family 
plot at the church. There was a very emotional ceremony when his body was brought 
home in December 1948. Now his mother is buried next to him. She is buried 
between James Lester and her husband. 
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DE PLECHTIGHEID IN HET KAPELLETJE 
(The ceremony in the chapel) 

 
Welkomstwoord  Henk Peters.  (Peter van der Linden verzorgt de vertaling) 
 
Namens Heemcentrum ’t Schoor, heet ik u  allen van harte welkom. Speciaal Mr. 
Charles Evers en Mr. Darrell Watford, familie van de gesneuvelde S/Sgt. James 
Lester Evers. Ook welkom voor hun begeleider hier, dhr. Peter van der Linden.  
In the name of the Udenhout historical association ‘t Schoor I welcome all present in 
this chapel. I especially like to welcome our guests from the United States of 
America, Mr. Charles Evers and Mr. Darrell Watford, who are family members of 
S/Sgt James Lester Evers. I also would like to welcome their guide, Mr. Peter van der 
Linden. 
 
Dit Mariakapelletje is in 1946 gebouwd uit dankbaarheid dat Udenhout het er in de 
Tweede Wereldoorlog relatief gezien goed van afgebracht had. Biezenmortel, waar 
het toestel van uw neef is neergestort, hoorde toen nog bij onze gemeente. U ziet het 
mooie beeld van Maria. Ook de schildering die het wonen en werken in die tijd in 
onze gemeente uitbeeldt. Op de achtergrond de dieren, die hier voorkomen. 
 
This chapel, which is dedicated to our Holy Marie, was built in 1946 in gratitude to the 
fact that Udenhout deterred relatively well during the Second World War and was 
spared destruction. Biezenmortel, the hamlet were the aircraft with your uncle 
onboard crashed, back then was still part of the Udenhout municipality.  
In this chapel you will notice a beautiful statue of our Holy Mary. The walls are 
decorated with paintwork that show the way of living in the municipality in those days 
with in the background the animals that live in this area.  
 
In deze kapel staan de namen van omgekomen mensen. Zij worden allemaal ieder 
jaar op 4 mei herdacht bij de dodenherdenking in Udenhout.. 
Rechts ziet u een gedenksteen met Udenhoutse mensen, die omgekomen zijn in de 
Tweede Wereldoorlog en in Nederlands-Indië, nu Indonesië geheten. 
This chapel holds the names of those people from the municipality that lost their lives 
during the war years. They are all remembered during the yearly  
Commemoration Day of the dead in Udenhout on the 4th of May.  
To the right there is a plaque to remember the people from Udenhout that got killed 
during the Second World War and in the former Dutch-Indies, today called Indonesia. 
 
Op het herdenkingsbord rechts staan de namen van 6 bemanningsleden van een 
vliegtuig, dat neerstortte in de nacht van 16 op 17 juni 1944 in Biezenmortel. Zij 
liggen daar begraven op het kerkhof. Op hetzelfde bord staan ook de namen van 3 
Britse soldaten, die omgekomen zijn bij de bevrijding van Udenhout en Biezenmortel. 
Zij zijn begraven op het kerkhof in Udenhout. 
 
From the 2 wooden plaques to the left the right plaque holds the names of the six 
man crew from a Halifax bomber aircraft that crashed at Biezenmortel during the 
night of 16 to 17 June 1944. Their remains are buried on the Biezenmortel cemetery. 
This plaque also holds the names of 3 British soldiers that lost their lives during the 
liberation of Udenhout and Biezenmortel. They are buried in Udenhout. 
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Op het bord links staan de negen namen van de bemanning, waartoe ook uw neef 
James behoorde. Hun toestel stortte op 18 sept 1944 neer in Biezenmortel. Alleen 
Sgt. DiPalma overleefde de crash. Hij was zwaar verbrand en werd verborgen 
gehouden op Huize Assisië. De negen bemanningsleden zijn begraven in 
Biezenmortel en herbegraven in Margraten. Drie van hen zijn overgebracht naar de 
Verenigde Staten, waaronder uw neef. Peter van der Linden zal nu vertellen, wat er 
precies gebeurde op 18 sept. 1944. 
 
The plaque to the left holds the names of the Liberator crew of which your cousin 
James was part of. Peter van der Linden will tell in short what happened to the 
aircraft on 18 September 1944.  
 
Geschiedenis van het neergestorte toestel (Peter van der Linden) 
 
The wooden plaque to the left bares the names of nine crewmembers that perished 
during bomber aircraft that crashed at Biezenmortel (‘t Winkel) on 18th of September 
1944. The plane was hit in the right wing. Pilot Captain Hunter turns to the right and 
he tries to crashland his ship. Just before the landing the right wing dropped and hit 
the field. The aircraft then slid into trees and farm buildings at the edge of the field 
and exploded on impact. All the men aboard were killed but one, left waist gunner 
S/Sgt Frank Dipalma survived the crash. He was found badly burned at the crash site 
by Franciscan Brothers and they brought him to the nearby Assisië institution where 
he was hidden and were his wounds were treated. The nine crewmembers that lost 
their lives in the crash were buried on the cemetery at Biezenmortel. S/Sgt Frank 
Dipalma was liberated by British forces on the 26th of October and taken to a military 
hospital in Eindhoven. He would survive the war.  After the war in 1945 the nine 
crewmembers that were buried in Biezenmortel were re-located to the American 
cemetery in Margraten Limburg and to the United States of America.  
 
The photo that hangs to the left of the plaque is that of the Pilot Captain James 
Hunter.  Today we will also hang a photo of Left Waist Gunner S/Sgt James Lester 
Evers. They will not be forgotten! 
 
Het plaatsen van rozen in een vaas door Anne 
Anne zal nu rozen in een vaas plaatsen ter nagedachtenis aan de bemanning van 
het neergestorte toestel. (Peter zal de namen voorlezen.) 
 
Een roos voor: 
Captain James K. Hunter T/Sct Cecil E. Hutson 
Captain Anthony B. Mitchell T/Sgt Barto J. Montalbano 
1 Lt Harry B. Parker PFC George E. Parrish 
1 Lt John R. Granat S/Sgt James Lester Evers 
1 Lt William H. Byrne  
(De roos voor James Lester Evers wordt geplaatst door zijn neef Mr. Charles Evers) 
 
Gebed voor de overleden bemanningen en Sgt. Evers (Henk) 
 
Wij gaan nu over tot het zeggen van een gebed. 
 
We will now say a prayer. 
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Goede God, 
Op het bord met de namen van de bemanning erop, staat de Latijnse tekst: 
Postremum et Optimum. 
Dat betekent: Zij hebben het beste van henzelf gegeven. 
Zij hebben hun leven gegeven voor onze vrijheid en daar zijn we hen dankbaar voor. 
 
Dear Lord, 
On the wooden plaque that bears the names of the crew, words in Latin say: 
Postremum et Optimum. 
This means: They have given all they had. 
They gave their lives for our freedom and for this we thank them. 
 
Daarom vragen wij U: Heer, geef hen de eeuwige rust. En het Eeuwige licht verlichte 
hen. Dat al deze gesneuvelden – en met name S/Sgt. James Lester Evers,  mogen 
rusten in vrede.  
Amen 
 
Therefor Lord we ask you: Give them their eternal rest. And the perpetual light shined 
upon them. That all who died – in particular S/Sgt. James Lester Evers, may rest in 
peace.  
Amen.  
 
Dan bidden wij nu het Onze Vader en Wees Gegroet.  
We pray now Our Father and Hail Mary. 
 
Last Post (Trompettist Ad Donkers 
 
Nu volgt the Last Post met aansluitend 1 minuut stilte. 
Now follows the Last Post, followed by 1 minute of silence. 
 
Minuut stilte 
 
Overhandigen foto en het plaatsen hiervan door de familie (Henk) 
Ik overhandig u hierbij de foto van uw neef, met het verzoek deze bij het 
herdenkingsbord te plaatsen, waarna we uit respect het 1e couplet van ons Volkslied 
zullen zingen. 
 
I hereby hand over the photo of your cousin with the request you to hang it besides 
the plague. We will then sing the first couplet of our national anthem. 
 
Na het plaatsen: Wilhelmus (Allen) 
The national anthem Wilhelmus. 
 
 
Kaarsje aansteken 
Ik stel voor dat u beiden een kaarsje aansteekt: Eén voor uw neef James Lester 
Evers en één voor de andere bemanningsleden. Anne doet het voor alle 
overledenen, die hier in het kapelletje vernoemd staan. 
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I now request you to please lite two candles. One candle for your cousin S/Sgt. 
James Lester Evers and one for the rest of the crew. Anne will light candles for all the 
deceased who’s names are engraved in this chapel. 
 
Overhandigen teksten 
Graag overhandig ik u de tekst van deze plechtigheid, verder een boekje dat 
gemaakt is bij de onthulling van de herdenkingsplaquette en een verwijzing naar Wiki 
Udenhout, waar zelfs uw naam al vermeld staat. 
 
I hereby would like to present you the text of this ceremony. I have also added a 
booklet that was presented during the revealing of the wooden remembrance plaque 
for the Hunter crew and a reference to the Wiki Udenhout website. This website is 
already updated with your name to. 
 
Gelegenheid voor de familie om een woordje te doen 
Misschien wilt u zelf nog iets zeggen, dan geef ik u nu het woord. 
If you would like to say something, you may do so now. 
 
Afscheid nemen van de familie (Henk) 
Mr. Charles Evers en Mr. Darrell Watford: Wij danken u voor uw komst. Wij hopen  
dat het u duidelijk is, dat wij de gesneuvelde helden blijven gedenken. 
Wij wensen u beiden nog fijne dagen toe in Europa. 
 
Mr. Charles Evers en Mr. Darrell Watford: We thank you for your visit and we hope 
you will understand that we forever will remember these heroes that lost their lives for 
our liberty.We wish you both a very nice time during your visit to Europe. 
 
Ten slotte wil ik nog mijn dank uitspreken aan trompettist Ad Donkers, aan Peter van 
der Linden, aan technicus Gerard van Alem, de vrijwilligers die dagelijks het 
kapelletje openen, sluiten en het onderhouden. En verder iedereen voor zijn of haar 
aanwezigheid hier.  
 
At last I would like to thank the trumpeter Ad Donkers, Peter van der Linden, 
technician Gerard van Alem, the volunteers that are responsible for the daily opening 
and closing and the maintenance of the chapel and everyone else that was present 
during this special ceremony. 
 
Dadelijk zal Anne de klok van het kapelletje luiden om iedereen te laten weten, dat 
wij hier bijeen geweest zijn. Dank u, nog een prettig weekend en Wel thuis. 
 
Anne shall now ring the chapel bell to let everyone know that we were here together. 
I thank you very much and wish you all a fine weekend and return home. 
 

 
Met dank aan Peter van der Linden voor de vertaling van de tekst van de plechtigheid. 

Bloemenhal Udenhout en Kantoorboekhandel Nogmaals. 
 

 
Henk Peters, 
Namens “Heemcentrum ’t Schoor Udenhout Biezenmortel”, 18 juni 2016. 
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HET UDENHOUTSE MARIAKAPELLETJE 
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THE CEREMONY IN THE CHAPEL 

On the 18th of June 2016 people from Udenhout were waiting inside and 
outside the  chapel on the arrival of the family of S/Sgt James Lester Evers. 

 
  
 
The arrival of Mr. Charles Evers and  
his brother-in-law Mr. Darrell Watford. 
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A red rose was placed for each 
member of the  B-24 Liberator crew. 
 
 

 
                    The Last Post 
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One candle for James, one for the crew and one for all the 
deceased who’s names are engraved in this chapel. 
 

 
 

                            
 
 
 

 
 
 

 
Handing over the booklet of the ceremony. 
From left to right: Henk Peters, Mr. Charles Evers,                                              
Peter van der Linden and Mr. Darrell Watford. 

  
  

 
       
 
 

Anne rings the chapel bell. 
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AFTER THE CEREMONY 

 

 
Cyril van Beers (r.) hands over recovered parts of the plane. 

 
 
           
 

 
        A part of the B-24 Liberator. 
 
 



14 
 

ON ’t WINKEL 
 
 

 
 
 
Nearby this farm       
the plane crashed. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
 
 
 
 

 
         Charles thanks Anne. 

 
 
 
 
 
 

     At this site Cyril recovered parts of the plane using 
                       his metal detector. 
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THE NEWSPAPERS 

 
 
 
 
 
Newspaper: “Brabant Dagblad”, 20 juni 2016. 
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Weekly paper: “De Duinkoerier”, 22 juni 2016. 
 



17 
 

 
 
 
 
Weekly paper: “De Wegwijzer”, 23 juni 2016. 
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    Periodical: “Vierklank”, Summer 2016. 
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Dodenherdenking op 4 mei 
 
Ieder jaar wordt op 4 mei in Nederland de Dodenherdenking gehouden voor de 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogsgeweld nadien. De naam 
van James Lester Evers werd daarbij in Udenhout ook genoemd. Kinderen leggen 
bloemen bij de graven van de drie Britse soldaten, die hier op het kerkhof begraven 
zijn. 
 
Each year, on the 4th of May the Netherlands remembers the victims of the Second 
World War and all who died in war situations in the years after. The name of James 
Lester Evers is also mentioned during the ceremony in Udenhout. Children lay 
flowers at the graves of three British soldiers, who are buried at the local cemetery. 
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UDENHOUT ON INTERNET 

 
The history of your cousin James L. Evers you also can find on internet. 
(Even with your names in it.) 
 

Google search: Wiki Udenhout 

Then choose: Portaal:Udenhout-Tilburg Wiki 
Look up in: “Lijst van categorieën in Udenhout”. 
Select: “Gebeurtenissen in Udenhout” 
At the letter N select: “Neerstorten Amerikaanse bommenwerper in Biezenmortel”.  
Results in the history of James, as shown below: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On this page you’ll find the movie of the ceremony in the chapel by clicking on the 
link: “Familie gesneuvelde soldaat bezoekt Udenhouts kapelletje”. 
 
On this page you’ll also find  the video “Kapelletje aan de Schoorstraat”  by clicking 
on that link. Gerard van Alem, the maker of the plaque, tells here about the crash 
(minute 10.50 till  minute 11.55.) 
 
 
If you want to look up my article “Oorlogsmonumenten in Nationaal Park de Loonse 
en Drunense Duinen”:  Search in Google: Henk Peters Oorlogsmonumenten. 
There you can read page 19-22. 
 
 
 
With friendly regards, 
 
 
Henk Peters. 
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Oorlogsmonumenten 
in Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen 

 
(Herziene versie okt. 2015)  

  
door Henk Peters 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monument bij de Distelberg                                        Kruis in de duinen             
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
         

 
 
 Het Udenhoutse Mariakapelletje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herdenkingsmonument  voor 14 verzets-              Vredesmonument bij de                                                                                                                                                 
helden bij Bosch en Duin in Udenhout                    Eftelingsestraat in Kaatsheuvel 
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Het Udenhouts Mariakapelletje bij natuurgebied De Brand.   

GPS (Instelling WGS 84) N 51º 37,097´  E 005º 07,679’ 
 
Het Udenhoutse Mariakapelleke, zoals het in de volksmond wordt genoemd, staat 
aan de Schoorstraat in Udenhout bij de ingang van natuurgebied De Brand, dat ook 
tot het Nationaal Park de LDD hoort. Als u vanaf het centrum van het dorp richting 
Bosch en Duin rijdt, ziet u het na 1 km. aan de rechterhand.  
 
Heemkundigen en ook de plaatselijke bevolking gebruiken de naam Den Brand, 
omdat dit gebied in alle oude documenten zo wordt genoemd. Brabants Landschap 
en Natuurmonumenten hebben de naam echter aangepast aan de schrijfwijze van 
deze tijd en spreken over De Brand.  
 

 
Op 4 mei 1946 werd de eerste steen voor het kapelletje gelegd, dat ontworpen is  
door de Goirlese architect Jos Bedaux. Het kapelletje werd gebouwd uit dank-
baarheid, omdat Udenhout en Biezenmortel, dat toen nog deel uitmaakte van de 
gemeente Udenhout,  het er in de oorlog betrekkelijk goed van afgebracht hadden. 
 
De Duitse munitietrein, die op 16 september 1944 op het Udenhoutse station door de 
geallieerde luchtmacht in brand werd geschoten, had immers voor veel doden en 
gewonden kunnen zorgen en nog veel meer schade kunnen aanrichten.  
 
Tegelijkertijd diende het kapelletje ook ter nagedachtenis aan de Udenhoutse 
slachtoffers uit de W.O.II en in Nederlands-Indië en de geallieerde militairen, die bij 
de bevrijding van Udenhout en Biezenmortel gesneuveld waren. Beide woonkernen 
vormden toen nog één gemeente. 
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Rechts in het kapelletje bevindt zich een gedenksteen met de namen van de vijftien 
Udenhoutse mensen, die tijdens de W.O. II en in Nederlands- Indië omkwamen. 
 
Frans van de Pas, soldaat, sneuvelde in Middelburg op 14 mei 1940. 
Toon Dekkers, brandweerman, is bij het blussen van de treinbrand op 16 sept. 1944. 
door exploderende granaten ernstig gewond geraakt en twee dagen later overleden. 
Ties van Leijden werd tijdens een razzia voor tewerkstelling opgepakt en is  
omgekomen in het concentratiekamp Schwesing-Engelsburg. 
 

 
Willem van de Voort werd 
wegens verzetsdaden, op 24 
sept. 1944 in Tilburg 
gefusilleerd. 
Jan Lanslots werd tijdens een 
razzia in de trein naar 
Amsterdam opgepakt en is 
omgekomen in het concen-
tratiekamp Neuengamme 
Frans van den Langenberg 
werd op 28 okt. 1944 bij de 
bevrijding van de Zandkant 
door Engelsen doodgeschoten, 
omdat zij hem voor een Duitser 
aanzagen. 
Josephus A. Korthout werd op 
27 dec.1944 door een tank 
overreden. 
Jan van Zon kwam bij een 
chaotisch verkeersongeval in 
1945 om het leven. 
Jan van Tilborg werd  
door de Duitsers gezocht, dook 
onder, werd ernstig ziek en 
stierf op 16 aug. ’45 in 
Alkmaar. 

 
Frans Verzijden zat samen met zijn broers ondergedoken op het Hooghout en werd 
op 25 sept. 1944 door een granaat getroffen. 
Zuster Edeltrudis Hamers werd op 14 okt. ‘44 dodelijk getroffen door een granaat, 
toen zij in Oostburg vanuit een schuilkelder een bejaarde vrouw ging helpen. 
 
Over de andere slachtoffers het volgende: 
Jo Paters vertrok in 1937 vanwege de grote werkeloosheid als vrijwilliger naar 
Nederlands-Indië, waar hij in 1945 overleed aan tyfus. 
Adrianus de Wit kwam in 1946 om het leven toen hij explosieven demonteerde. 
In 1947 kwamen de soldaten Kees Maas en Sjef Paaijmans om bij acties in 
Nederlands-Indië.  
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In het kapelletje hangen twee 
herdenkingsborden voor gevallen 
militairen.  
 
Op het rechtse bord staat: Gevallen voor 
onze bevrijding 1940-1944. Hierop staan 
de zes namen van de bemanningsleden 
van een bommenwerper, die in de nacht 
van 16 op 17 juni 1944 werd neergehaald 
door een Duits jachtvliegtuig en in  
Biezenmortel neerstortte. De zes werden 
daar op het kerkhof begraven.  
 
De drie laatstgenoemde namen op het 
bord zijn soldaten, die sneuvelden bij de 
bevrijding van Udenhout en Biezenmortel 
en liggen op het kerkhof van Udenhout. 
 
Op 18 september 1944 werd boven 
Biezenmortel, dat toen nog deel uitmaakte 
van de gemeente Udenhout, een 
Amerikaanse bommenwerper door Duits 
afweergeschut neergeschoten.  

 
Een van de bemanningsleden, 
Sgt. Di Palma, overleefde de 
noodlanding en werd zwaar-
gewond naar Huize Assisië 
gebracht en voor de Duitsers 
verborgen gehouden.  
 
De negen andere beman-
ningsleden, die bij de crash 
omkwamen, werden op 23 sept. 
1944 op het kerkhof van Biezen-
mortel begraven. In juni 1945 
werden hun lichamen overge-
bracht naar de geallieerde 
begraafplaats in Margraten. 
 
Voor deze negen Amerikanen 
werd in het kapelletje in 1996 een 
herdenkingsbord aangebracht 
met hun namen erop.  
 
Het bord werd onthuld door de 
broer van captain Hunter. De vrije 
vertaling van de latijnse spreuk is: 
“Zij hebben het beste van henzelf 
gegeven.” 
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Het is aardig te vermelden, dat in 1954 in de kapelboog waar het Mariabeeld staat, 
een fraaie schildering is aangebracht, waarop veel van de natuurlijke omgeving van 
het naastgelegen natuurgebied De Brand te zien is.  
 
Het hoofdmotief is 
de hopplant, die 
toen hier veel 
voorkwam. Daar- 
tussen zijn onge-
veer 40 dieren 
afgebeeld, die ook 
in deze naaste 
omgeving veel 
voorkomen. 
Misschien is het de 
moeite waard om 
eens vast te stellen 
welke dieren nu 
verdwenen zijn en 
welke we er aan toe 
kunnen voegen. 
    
In de kapel ziet u 
verder afbeeldingen van het leven en werken van de Udenhoutse mensen en het 
spelen van de kinderen. In de schildering, net boven de eekhoorn rechtsonder op 
bovenstaande foto, heeft de schilder zijn naam op een schildje vermeld.  
Boven de deur ziet u het wapen van de toenmalige gemeente Udenhout en van de 
parochie Lambertus, nu Johannes XXIII geheten. 
 
In het torentje is op 30 mei 2008 het toen aangebracht Angelusklokje ingezegend. 
Het Angelus Domini (= Engel des Heren) werd vroeger door de gelovigen driemaal 
per dag gebeden, wanneer de kerkklok werd geluid. (Om 7.00 u, 12.00 u en 19.00 u.)  
Ter gelegenheid van de inzegening verscheen het boekje “Het Udenhouts 
Mariakapelleke” van Stichting Heemcentrum ’t Schoor, waarin u veel van 
bovenstaande tekst kunt terug vinden. In de meimaand is het tot op heden de 
gewoonte iedere avond om 19.00 u het rozenhoedje in het kapelletje te bidden. 
 
Het torentje werd door vogels ernstig vervuild. Daarom zijn de galmgaten met gaas 
dicht gemaakt. Om de kerkuil toch nestgelegenheid te geven is een nestkast 
aangebracht, waarvan u in het rechtergalmgat een uitsteeksel ziet.  
 
Bij de parkeergelegenheid rechts van het kapelletje ziet u een afrastering, waarin ook 
een dassenluik is gemaakt. Dit is bedoeld voor dassen, die aan de straatkant van het 
gaas terecht gekomen zijn en zo ten prooi kunnen vallen aan het verkeer. Zij worden 
hier door een dwars geplaatst gaaswerk naar het dassenluik geleid, dat zich daar 
bevindt. Zo kunnen zij hun spoor vervolgen naar de dassentunnel die bij de bosrand 
begint, zodat zij veilig kunnen oversteken. Aan het kleurverschil in het asfalt kunt u 
zien waar de dassentunnel precies ligt. 
 

. 
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Leesmateriaal van Peter van der Linden 

De contactpersoon tijdens het verblijf van de fam. Evers hier in Nederland was Peter 
van der Linden uit Oisterwijk. Hij is auteur van Kampina Airborne – gevluchte en 
ondergedoken Airborne-Militairen in natuurgebied de Kampina. Escape and Evasion 
– allied airborne troops behind enemy lines during operation Market Garden. Het 
Brabantse dorp Oisterwijk en Operatie Market-Garden. 

Wilt u alles lezen over het neerstorten van het Amerikaans toestel in ’t Winkel in 
Biezenmortel, inclusief prachtig fotomateriaal? 

Klik deze link aan http://www.oisterwijk-marketgarden.com  
Klik dan op INHOUDSOPGAVE en lees hfd. 30 t/m 33 uit “Het Brabants dorp 
Oisterwijk en operatie Market Garden.”  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Reading material by Peter van der Linden 

The contact person during the visit of the Evers family in the Netherlands was Peter 
van der Linden from Oisterwijk.  

Peter is the author of Kampina Airborne – Airborne evaders of the Kampina forest. 
Escape and Evasion – allied airborne troops behind enemy lines during operation 
Market Garden. The Brabant village Oisterwijk and operation Market-Garden. 

Interested to read all about the crash of the American bomber at Biezenmortel 
including magnificent photo material?  

Follow this link to http://www.oisterwijk-marketgarden.com for the web book "the 
Brabant village Oisterwijk and operation Market Garden". 

Then click on TABLE of CONTENTS for chapter 30 to 33. 

http://www.oisterwijk-marketgarden.com/
http://www.oisterwijk-marketgarden.com/
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THE NEWSPAPERS IN 1996 
 
        (After the unveiling of the memorial fot the nine crewmembers of the B 24) 
 
Weekly paper “De Wegwijzer”, sept. 1996. 
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Newspaper “Brabants Dagblad,” september 1996 
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Newspaper “Brabants Dagblad,” september 1996 
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THE  HUNTER  CREW 

 
 
 
 
 
 
 
James (Jim) K. Hunter  
with his first crew during 
training. Jim is the third 
from the left in the back 
row. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
The Hunter crew upon 
their arrival in 
England. Back row, 
left to right:  Captain 
James(Jim) Hunter, 
Raymond Toll, Harry 
Parker, John Granat 
and Anthony Caputo 
(passenger). Front 
row, left to right: Cecil 
Hudson, Barto 
Montalbano, Palmer, 
George Walburg and 
James Lester Evers. 
Not pictured: Frank 
DiPalma 

 
 
 
 
 

(Photos and more information: website http://www.coulthart.com/jkhunter.html )  
 
In het verongelukte toestel zaten: Captain James(Jim) Hunter, Anthony Mitchell, 
Harry Parker, John Granat, William Byrne, Cecil Hudson, Barto Montalbano, James 
Evers and George Parrish.  
Frank DiPalma survived the crash. 
  

http://www.coulthart.com/jkhunter.html
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Words of thanks from Mr. Charles Evers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mr. Charles Evers wrote in July 2016 : 
 
My father is glad that I visited the Netherlands and is glad to know that you and the 
other people still remember the sacrifice that James Lester and so many others made 
to liberate your country.  
 
 
My father is 87 years old and is now in a retirement home. His health is not good, but 
his mind is pretty good, but he is almost blind and his hearing is not good. 
 
I did show him the video today and I believe he was able to hear it and see some of 
it. He listened to the whole video. I think listening to the video was pretty emotional 
for him and brought back sad memories. His comment was that the ceremony has 
nice but sad.   
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My sense is that he is very appreciative of the recognition that your village has 
provided to James Lester and that he is glad I visited with my brother-in-law Darrell 
Watford your country and attended the ceremony.    
 
 
As you may know, my father is James Lester's only surviving sibling, so I guess it 
was appropriate for me to represent my father and the rest of our family at the 
ceremony.  
 
 
I showed my father the booklet you presented to me and again he was very 
impressed with the effort you and others made to compile a booklet for us. I will make 
copies and distribute it to other family members. 
 
 
I wish that my father could see better, because he would like to look through the 
booklet and read the English portions. He was always an avid reader and it is sad 
that he cannot see well enough to read now. 
 

 

My father has said many times that he wished James Lester’s body had stayed 
at the Margraten American Cemetery, however my grandmother wanted James 
Lester to be brought home and buried in the family plot at their church..  
 
 
I think my father and other family members really did not want to re-live the bad 
memories and that is why my father would have rather left James Lester at 
Margraten. However, I understand completely why my grandmother wanted her son 
brought home and now she is buried next to him.  
 
 
Thanks again for all that you have done to honor my uncle and the hospitality you 
provided during our visit.  It is something I will never forget.  If you ever have 
occasion to visit the U.S. you are always welcome to stay at my house. 
 
 
 
Best regards, 
 
 
 
Charles  Evers. 
  



48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


